
                                                                          
 

          VYC 2022 Voorjaarstocht, 9-14 Mei. 
 
Eindelijk weer een tocht zonder COVID beperkingen! Na een voorzichtig geslaagd begin op het 
starteiland Sneekermeer vorig jaar september keek iedereen uit naar weer een ‘echte’ tocht. 
De organisatie heeft alles uit de kast gehaald om geleden ‘schade’ in te kunnen halen, met succes. 
Wel blijkt het elke keer weer een huzarenstukje te zijn om de tocht voor alle deelnemers mogelijk te 
maken vanwege alle afwijkende hoogtes, breedtes en dieptes van onze mooie schepen. 
 
Deze route bracht ons van Het Theehuis in Grou via stops in Leeuwarden, Burdaard, twee nachten 
Dokkum tenslotte naar Lauwersoog. 
 
Het aloude motto ‘niets moet, alles mag’ stond ook deze keer weer hoog in het vaandel en een ieder 
was vrij om te doen en laten wat ze wilden en toch ontbrak er nagenoeg niemand tijdens de 
dagelijkse namiddag bijeenkomsten… 
 
Beginnend in Grou waar sommige leden stonden te trappelen 
om te beginnen en er al een dag (of meer) eerder waren 
aangekomen. 10 schepen deden er dit keer mee. Onder het 
toeziend oog van onze toer leider werd het eerste Palaver 
gehouden in combinatie met de alom bekende steigerborrel. 
 

 
Nieuw dit jaar waren de bitterballen die uit een heuse ‘Air 
fryer’ tevoorschijn getoverd werden. 
 
De avond eindigde in het Theehuis voor een gezamenlijke 
maaltijd.. 
 
 
 

 
 



De volgende ochtend voeren we via Wargea naar de 
Prinsentuin in Leeuwarden waar iedereen die dag vrij kon 
indelen.  
 
De bijgevoegde foto’s laten zien hoe de vreugde er goed 
inzat tijdens de vrijwillige Palaver/ steigerborrel op het 
grasveld. 
 
De ene groep ging uit eten terwijl de andere aan boord 
bleven om een eigen potje te koken. 
 
 

 

 
 
De 11de Mei richting Burdaard waar de havenmeester (tevens molenaar, tevens……..etc, etc.) ons 
het havengeld rekende, met een paar euro boven een tientje hield dat al op.  
Helaas hadden een paar schepen problemen met hun diepgang om de havenkom in te komen en 
bleven op de ‘Ee’ liggen, géén enkel probleem tijdens dit rustig voorseizoen.  
 

 
 

Ook hier kwamen de bitterballen te voorschijn onder luid gejuich van de leden die het wéér moesten 
wegspoelen met…. 



De monstertocht van Burdaard naar Dokkum nam een heel uur in beslag waar de organisatie had 
geregeld dat we midden in de stad konden afmeren en waar ieder zijn eigen culturele afweging ging 
maken hoe ze deze twee dagen invulden. Een gezamenlijke lunch bij de Waegh en een 
stadswandeling maakte onze Dokkumer avontuur compleet. 
 

 
 
De laatste Etappe was een 3 uur durende tocht naar Lauwersoog. 
Met zijn negenen in de sluis (paste precies..) waarvan één overdwars wat toch altijd weer de nodige 
hilariteit uitlokt.  
 
Door het zéér mooie gebied van het Lauwersmeer naar de haven Noordgat waar we onder genot van 
een drankje en een uitstekend buffet de afgelopen week werd doorgenomen. 
Hier werd onder luid geapplaudisseer de organisatie bedankt voor hun inzet en tijd. 
Conclusie was een zéér geslaagde tocht met veel gezelligheid en weer eens lekker kletsen met z’n 
allen evenals het uitwisselen van kennis over de schepen en vaargebieden etc.  
Na het afscheid nemen op zondag ochtend hadden sommigen nog niet genoeg en ging men in 
kleinere groepen verder richting Groningen, Schiermonnikoog ,Terschelling of weer naar huis. 
De bijgevoegde foto’s spreken voor zich. 
 
Een volledig overzicht van de foto’s vind je op de site onder het kopje Leden, fotoalbum. 
 
Jeroen Smaal, Noorderzon 
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