
 ValkYachtsClub Najaarsactiviteit 2013  Zwartsluis. 
 
Marcel Bosch 
 
Aan alle leden, 
 
Dit jaar, 2013, stond voor onze najaarsactiviteit Zwartsluis op het programma. 
Henk en Didi Nijenhuis hebben deze keer de organisatie op zich genomen en 
een gezellig programma samengesteld. 
Als locatie was Hotel Zwartewater gekozen en vanaf 10.30 stroomden de 
leden met grote getale uit alle hoeken van ons land de koffiekamer binnen 
alwaar we werden verwelkomt met koffie en gebak. Dit geeft alleen maar aan 
dat men graag de tijd heeft om gezellig even bij te praten. 
 
Om 11.30 heet Marcel als voorzitter iedereen welkom en stelt hij de nieuwste 
leden, Theo en Els Jeuken voor. Daarna neemt hij het programma even door 
waarna Henk Nijenhuis de details doorneemt met het gezelschap. 
Hierna stonden er een drietal gidsen klaar om ons in kleine groepen door 
Zwartsluis te leiden. Zoals altijd weet een goede gids , wij hadden Albert 
Greveling er steeds weer een geanimeerd verhaal van te maken. In onze 
groep keken we vooral onze ogen uit in de ZintuigenTuin een wonderbaarlijke 
eigen creatie van onze gids. 
Rond het middaguur kwamen alle groepen voor een smakelijke lunch bijeen in 
de Sluuspoort waarna de groepen zich komen opmaken voor het tweede deel 
van de stadswandeling. 
 
Om 15.00 starte de presentatie van de KNRM inzake de veiligheid op het 
water. Na een indringende film over hoe het in de praktijk al gauw heel erg mis 
kan gaan, een korte lezing en een vragen(half)uurtje was het tijd voor een 
borrel. Daar waren de meesten na het zien van de film dan ook wel aan 
toe....de Beerenburg vloeide rijkelijk en iedereen was al gauw geanimeerd met 
elkaar in gesprek. Didi Nijenhuis had haar kaartenbak weer bij zich zodat de 
liefhebber van haar werk weer wat mooie kaarten konden inslaan. 
De sfeer was meteen weer opperbest en uit de vele gesprekken welke ik had 
bleek al gauw dat inmiddels velen van de leden regelmatig contact met elkaar 
hebben en met elkaar ook diverse activiteiten ondernemen. Een betere 
eensgezindheid kan men zich in een club toch niet wensen...mooi om dat te 
zien als voorzitter. 
 
Toen de klok zes glazen sloeg werden we door Henk naar de dinerzaal 
gedirigeerd alwaar Marcel nogmaals het woord nam om voor het programma 
voor 2014 een paar vragen voor te leggen zodat het bestuur en de 
commissies alles kunnen uitwerken. 
 
Aangezien er door diverse leden werd aangegeven graag nog een keer naar 
Terschelling te willen gaan en John en Louise Kilian zich bereidt verklaarde 



hier hun medewerking aan te verlenen werd al gauw besloten om hen te 
vragen een activiteit op te tuigen tussen de Hemelvaart en Pinksteren 2014 
(tussen 29 mei en 8 juni).  
Dit zal echter een iets eenvoudiger programma worden als de vorige keer 
zodat men meer "eigen" tijd kan indelen. 
 
Daarna deed Marcel verslag van de Lustrumcommissie; deze commissie 
stelde voor om de najaarsactiviteit van 2014 naar voren te halen naar het 2e of 
3e weekend van september 2014. De reden hiervoor was dat men dan , min of 
meer aan het einde van het vaarseizoen, eventueel nog met de schepen naar 
deze activiteit kon komen. Als locatie werd Blokzijl of Vollenhove voorgesteld. 
Dit plan werd enthousiast ontvangen en na een korte discussie werd gekozen 
voor het 2e weekend (13 en 14 september 2014 dus) De lustrumcommissie 
zal met de jaarvergadering met een uitgewerkt programma komen. 
 
Het bestuur vond het van belang om nu al, in een vroeg stadium, duidelijkheid 
te verschaffen over de activiteiten voor volgend jaar zodat een ieder daar in de 
planning rekening mee kan houden. 
 
Na dit korte intermezzo bedankte Marcel Henk en Didi Nijenhuis voor hun 
inspanningen  waardoor dit weer een goed geslaagde activiteit van de 
ValkYachtsClub mocht zijn. 
Voordat we aan het buffet konden beginnen vroeg ook Hans Knape nog even 
het woord om Henk en Didi te bedanken. Hij is toevallig ook bestuurslid van de 
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en overhandigde Henk als dank 
een boek van deze oude organisatie. 
 
En toen was er tijd voor het uitgebreide buffet wat na een korte uitleg van de 
bediening werd geopend. Dit liet iedereen zich goed smaken, de schalen 
waren na afloop nagenoeg leeg. Na, voor sommigen nog een lekkere coupe ijs 
en een kop koffie met chocolade, was het rond half negen voor de meeste 
leden weer tijd om op huis aan te gaan. 
Echter, een aantal leden bleef in het hotel overnachten zodat het ongetwijfeld 
tot in de laatste uurtje gezellig geweest zal zijn.  
 
We kunnen weer terugkijken op een leuke dag met elkaar. 
 
De fotoreportage, welke Marcel heeft gemaakt, is via de website van de club 
te bekijken. Nadat u op de site www.valkyachtsclub.nl met uw inloggegevens 
heeft ingelogd kunt u het foto album vinden onder het menu LEDEN. 
 
 

http://www.valkyachtsclub.nl/

