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De Avontuur vertrok 10 mei uit Eemnes naar Zaandam waar het verzamelen was voor de tocht. 

Onderweg ingehaald door 2 valken waar we achter zijn gebleven tot de Dekra haven. 

Het ontvangstcomité stond achter de brug, wij konden afmeren bij de Onverw8. 

 

Op de steiger handengedrukt en gekust en bij Bart en Willemien even bijgepraat. 

Hierna verzamelen op de kade waar 2 gidsen ons opwachtten en we verdeeld werden in 2 groepen 

en ons veel werd verteld over Zaandam en Monet die daar gewoond bleek te hebben. 

Begeleid tot een restaurant waar we heerlijk gedineerd hebben. 

 

Woensdag in flottielje (lengte van 3,5 km. werd berekend) naar Alkmaar met gids aan boord die ons   

vertelde wat we onderweg aan bijzondere gevels en molens langs de Zaanse schans tegenkwamen.  

In Alkmaar gezellig bij elkaar in een kommetje waar we veel bekijks hadden van voorbijgangers die 

zich afvroegen wat er aan de hand was. 

 

Donderdag kon iedereen naar keuze zijn gang gaan. Een groepje bezocht het Stedelijk Museum waar 

een expositie was over de 80jarige oorlog en Alkmaar zich heeft verzet en vrijgevochten van de 

Spanjaarden. ’s Avonds een verrassing “Bertje Doperwtje”kwam ons vermaken met gitaarspel, 

zang en mopjes. Waar na de palaver ieder weer zijns weegs zocht bij elkaar aan boord voor de 

steigerborrel. 

Tijdens de palaver waren er 4 groepen gemaakt omdat sluizen en bruggen niet voor iedere boot 

toegankelijk waren. Zo zijn wij onder leiding van Marcel met 4 boten naar Middelmeer gedirigeerd. 

De anderen lagen in Kolhorn waar wij rond 17.00 uur met een taxi arriveerden om de 

steigerborrel niet te missen! Picknicktafels werden uit de wind en in de zon gezet en gevuld met 

heerlijke hapjes, snapjes en flessen. Als toetje werd iedereen aan boord van de Vrouwe Jannie 

genodigd waar de tafels gedekt waren en 2 pannen soep heet stonden te zijn. Ed sneed de broodjes 

en belegde die naar keuze. Bedankt Jannie en Ed het was geweldig. 

 

Zaterdagmorgen om 08.30 u. los op naar Medemblik waar de eerste schepen om 10.30 u. vast 

lagen geholpen door Hans en Lyn “de Onbekommerd” die ons op de steiger stonden op te wachten. 

De Hope en Zeehond volgden snel waarna de Kolhorngroep ook binnendruppelde. 

Tijd genoeg om proviand in te slaan en te shoppen, waarna we ons lieten verrassen voor het  

Afscheidsdiner.  

De locatie was weer perfect.  

Hoe ze het altijd voor elkaar krijgen! 

Bedankt, dit deed Hans Knape op speciale wijze door Marcel, Bart, Jan en Jannie een persoonlijk cadeau aan te 

bieden voor alle goede zorgen en onverwachte verrassingen die ze onderweg tegen het lijf liepen  

(vlotjes) konden oplossen. Waar naar ik aanneem iedereen zich volledig bij kan aansluiten. 

NOGMAALS BEDANKT. 

 

Mieke Oostrum 

  

 

 

 


